IN MEMORIAM

29-04-1949: Burgemeester Kooijmans speldt

Cornelis van Koolwijk thuis de onderscheiding op

Gedenk in Uw dagelijkse gebeden

.l. Cornelis van Koolwijk,

wedn. van Anna Maria Kooymans,

eerder wedn. van

Hendrika Carola Kooymans.,

Geb. te Dreume! 28 Juni 1866, aldaar
overleden 12 Dec 1952

Ere-prefect der H. Familie, Lid van
St. Barbara. — Drager van de ere-
medaille In de orde v. Oranje Nassau.

Wi hadden heel anders gewild, maar onze
God, Die in de hemel woont, deed hetgeen
Hij voorhad. God's Wil is wet.

Herinner U één woord maar uit de Bijbel:
o Vader Uw Wil geschiede” en wij bul-
gen ons hoofd en denken aan een ander
gezegde L Hij heeft allen welgedaan®™,
Neen wij hebben niet te klagen. Offeran-
den van mun handen hebt Gij niet ge-
wild, o God, Ik zou ze U gaarmne gege-
ven hebben. Maar Gij. die mij het leven
hebt geschonken, vraagt mij dat leven
als een offer terug

wHier is dan God mun schamel geschenk.
Als een kostbare gave heb ik het be-
steed en een stuk van mijn eigen leven
had ik U al in mijn Dochrers geschonken.
Hen hebr Gy aangenomen, neem nu

dit”.

Herinner U uw vader. Gij, mijn Dochrers,
dagelifks in Uw getijden en gl allen, die
mij dierbaar waart als gij het Kruis
ziet, dae feder op zijn levensweg te dra~
gen krijgt.




