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Bid voor de Ziel van Zaliger

HENDRIK VAN WELIE,

wan 1881 tot 1905 wethonder der gemeente Dyeumel,
van 1802 lot 19oy poldermeester,
lid van den Broederschap der H. BARBAR A,
geboren te DREUMEL den 23 Februari 1829 en
aldaar overleden, voorzien van de HH. Sacra-

menten den 1 Maart xgro.

Verheft met mij den Heer, en laat ons te samen
zijnen Naam verhoogen, Ik heb den Heer gezocht
en Hij heeft mij verhoord; en uit al mijne verdruk-
kingen heeft Hij mij verlost. Ps. XXXIII, 4, 5.

Zalig zijn de dooden, die in den Heer sterven.
Nu immers, zegt de H. Geest, rusten zij uit van
hunnen arbeid. Apoc. XIV.

Weent niet over mijn dood; verheugt u veeleer,

dat ik in het huis van den hemelschen Vader het
loon mijner werken ontvang, en daar op u wacht
om, met u vereenigd, voor eeuwig gelukkig te zijn.
H. Ephrem.
Mijn Jezus, barmhartigheid.

(xo0 dagen aflaat.)

H. v. Rooij, Koster te Dreumel.




