Ter herinnering aan

i Jan van Welie

Joannes Bernardus Leonardus
gehuwd met Lies Sas

Geboren te Dreumel op 1 juni 1932 en aldaar overleden op
1 november 1996.
Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Drager van:
de gouden erespeld van de N.C.B.
de zilveren speld-met-kroon van de N.K.B.

de zilveren draagspeld

van de St. Gregoriusvereniging.

..Bedankt dat jullie hier zijn geweest”. Dat waren Jan zijn
woorden nadat hij in het bijzijn van allen, die hij liefhad, het
Sacrament van de Zieken had ontvangen.

Dit was Jan ten voeten uit, zijn naasten om hem heen , dat
maakte hem gelukkig.

Jan is heel zijn leven de spil geweest van beide families. Met
zijn visie, zijn gastvrijheid was hij voor velen de vertrouwens-
man en ieder voelde zich bij hem thuis.

Het was Lies, die hem daarbij te allen tijden steunde.

Een bijzondere band had Jan met zijn neefjes en nichtjes. Hij
was geinteresseerd in hun studie en werkzaamheden en ont-
moette hen op allerlei festiviteiten, die Lies en Jan vaak zelf
organiseerden. Jan was tijdloos.

Als vijfde zoon uit een gezin van twaalf kinderen kwam Jan
op jonge leeftiid met zijn broers Leo en Antoon op het
gemengd bedrijf van zijn vader. Al heel snel specialiseerde hij
zich in de intensieve veehouderij. Hij was begaan met het
maatschappelijk en sociaal leven van de boerenstand. *

De N.CB. was de hoeksteen waarop Jan bouwde.
Vijfentwintig jaar was hij voorzitter van de kring Maas en
Waal, hoofdbestuurslid van de N.C.B., bestuurder van diver-
se codperaties en voorzitter of bestuurslid van menige com-
missie

Als bestuurder heeft hij het wel en wee van de agrarische
bevolking meegemaakt. Ruilverkaveling, onderwijs, organi-
satie- en codperatie-ontwikkeling, waren zaken waarin hij
zich verdiepte.

Hij onderkende,dat het beter was te onderhandelen dan zich

halsstarrig te verzetten.

Een van zijn laatste projecten was de dijkverzwaring, die
mede door zijn inzet vervroegd werd uitgevoerd.

Ook in zijn grote hobby, de paardensport, werd zijn gevoel
voor bestuurlijke zaken breed gewaardeerd.

De liefde voor het paard kreeg hij van zijn moeder, maar ook
Lies stimuleerde hem daarin.

De landelijke ruitersport heeft hij op alle fronten gediend: als
commandant van Rijvereniging Velocitas, als jurylid en als
bestuurslid.

Jan en Lies gaven jarenlang acte de présence op alle
hippische wedstrijden.

Het is niet verwonderlijk dat Jan, toen hij zich bewust werd
van zijn slechter wordende gezondheid, ook verder wilde
sturen voor de toekomst van Lies.

Dankbaar moeten we dan ook zijn dat hij nog in staat is
gebleken al deze zaken te kunnen regelen.

Als familie, rest ons, nu we Jan hebben begraven in
Dreumelse grond, zijn laatste wens te vervullen. —
,.Zorg voor Lies, ondersteun haar in deze moeilijke tijd."

Laat voor ons allen de gedachte aan Jan, zijn optimisme, zijn
eerlijkheid tot motivering leiden in zijn geest te handelen.

Realist, als Jan tot het eind geweest is, was zijn laatste groet:
Morituri te salutant.

Bedankt voor uw medeleven tijdens de ziekte
en het overlijden van Jan.
Lies van Welie - Sas



