In liefde gedenken wij

Piet de Wild

Petrus Gerardus

Sinds 1973 weduwnaar van
Johanna Cornelia van Gemert

Geboren te Dreumel op 19 december 1900.
Overleden in het Verpleeghuis ,,St. Elisabeth” te
Beneden-Leeuwen op 23 september 1996, na voor-
zien te zijn van het H. Sacrament der Zieken.

Na de plechtige Eucharistieviering in de parochie-
kerk van de H. Barbara te Dreumel op 26 september
1996 heeft de begrafenis op het R.K. parochiekerk-
hof plaatsgevonden.

Gedragen door een groot geloof heeft hij in het
leven gestaan waarvoor hij een grote belangstelling
had.

Gezegend als hij was met een goede gezondheid
heeft hij op een actieve wijze deelgenomen aan het
maatschappelijk gebeuren in zijn dorp en streek.
Sterk van karakter gaf hij zijn zienswijze met over-
tuiging weer hetgeen hem in staat stelde als
bestuurslid op te treden in diverse verenigingen.
Het verenigingsleven lag hem dan ook na aan het
hart. )

In het sociale verkeer met familie, buren en dorps-
genoten was hij een man van contact, met een
hoog moreel besef.

Deze kwaliteiten verenigd met zijn sterke persoon-
lijkheid konden zich weleens op emotionele wijze
manifesteren.

Toch bewaren wij de herinnering aan hem als een
zeer bezorgd vader voor zijn kinderen waarvoor hij
zich zijn hele leven door hard te werken heeft inge-
zet.

De verzorging van moeder heeft hij tot aan haar
dood met liefde vervuld.

Hij was een trouw kerkganger en lid van het collec-
tantencollege.

De onderscheidingen Pro Ecclesia en de Ridderorde
van Oranje Nassau geven weer wat hij voor de
gemeenschap betekend heeft.

In zijn laatste levensjaar woonde hij in het
Verpleeghuis ,,St. Elisabeth” waar hij een buitenge-
wone goede verzorging genoot.

Zijn lichaam vertrouwen wij toe aan de aarde van
zijn dorp gelegen aan de Waal, waarvan hij met hart
en ziel de schoonheid van de natuur intens beleefd
heeft.

Voor uw belangstelling en medeleven bij het overlij-
den en bij de begrafenis van ons vader en opa
betuigen wij u onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen



