
De boks. (fragment) 
 
Moeder Trû:j waar ’t allang zaet um steeds vur d’r kijnder klere mee te brenge 
uit Tiel. Daen ware ze wèr nie goed genoegt of te klae:n aen daen moesse 
wèr trug. Affijn, ’n hoop gezeur. 
Ze waar blij dae nou wok d’r jongste oud aen wijs genoegt waar um z’n ae:ge 
klere te gaon kope.  
Zu gezèèd, zu gedaon. Gaeld mee aen mar kijke wae t’r vaen kum. 
Ronnie, ’n bietje in paniek sin: ‘aen waor mok daen zijn?’ “Ge got mar naor de 
Blank in de Wèèrstraot. Daor goj ik ok altèd naor toe.’ 
Op de fiets naor Tiel. Puntje over aen naor de Blank. Grote winkel, daeftig 
folk. Hij wies nie goed raod. Gelukkig kwaam taor ’n vrouw naor um toe um te 
helpe. ……………………..  
 
(Meer lezen? Bestel dan “Mijn Dreumels”- van Nico de Jong) 
 


