
 

Bouwjaar ca. 1885 – 1900. Deze T- boerderij werd eertijds bewoond door 
Johannes van den Berg en Francina Verhagen 
 
Later woonden hier Leid v.d. Berg en haar broer. Zij dreef een café. In de 
volksmond kreeg de brede kruising voor het pand de bijnaam “Leidseplein”.  
In de jaren ’70 werd het pand en de omliggende grond verkocht. Hierop 
werden de huizen rondom het pleintje gebouwd. 
 
 

Molenstraat 76 

 Onderstaande foto geeft een prachtig beeld van de vervoermiddelen in het 

begin van de vorige eeuw. Van links naar rechts zien we achtereenvolgens: 
een hondenkar, fiets met bakkersmand, kruiwagen, paard en wagen (tilbury) 
 
Naast het huis en achter het paard staat een gebouwtje. Dit hoorde bij de 

weegbrug die rechts van het gebouwtje lag. 


