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Overleden in Huize St. Barbara te Dreumel,
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te Dreumel op het R.K. Kerkhof.
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Tante Koosie is na een welbesteed en lang
leven van hier heengegaan.
Een karaktervolle vrouw. Haar sterke eigen-
schappen waren diepe godsdienstzin, onbaat-
zuchtige liefde voor Gods Kerk. Tot het einde
van haar leven toonde zij een warme en harte-
lijke belangstelling voor haar dierbare familie,
voor haar huisgenoten in Huize St. Barbara,
voor de inwoners van Dreumel.

parochie voor de ,,voortplanting van het heilig
geloof' om het met een term uit die tijd te
zeggen.

Zij had veel over voor de priesters van Welie.

Zij beleefde dagelijks de H. Eucharistie-viering’
en bad veel aan haar Rozenkrans voor zovele
intenties. Een werk en bidziel.

Komende uit de oude en degelijke generaties
wist zij zich op een natuurlijke wijze aan te
passen.

Een hoogtepurtt in haar leven is ongetwijfeld
de Pauselijke onderscheiding ,,Pro Ecclesia et
Pontifice'" geweest, eveneens de viering van
haar 90e verjaardag met al haar familie en
dierbaren.

Moge zij in de Hemel voor ons ten beste spreken
en mogen wij het goede en edele van deze vrouw
onder ons bewaren.

Rust nu maar uit....U hebt de goede strijd

gestreden, nu wacht U de glorie bij onze God.
Ze was goud-eerlijk en je kon haar vertrouwen.

Zij kon nooit iets lelijks over een ander zeggen,
integendeel, zij zocht naar het goede in al wat
leeft en adem haalt.

Lichamelijk was zij niet zo sterk, maar door,haar
sterke wil en helder verstand wist zij steeds
weer deze zwakte te overwinnen.

Zij heeft tijdens haar leven veel voor de kerk
« gedaan. Ontelbaar zijn de voetstappen die Tante
Koosje gezet heeft naar de mensen in de

Levensverhaal
bron: Gerard van Welie
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Portret van: Jacoba Antonia Maria 7719-04-1891, overgenomen uit: Uit het land van Maas en Waal
In haar jeugd bracht Koosje enige tijd door bij haar familie van moederszijde in Beugen bij Box~
meer, waar zij ook naar school ging en er een opleiding in handwerken volgde. Door deze band met
Beugen bleef zij deze plaats heel haar leven als haar tweede geboortedorp beschouwen. Zij kwam
er graag en vaak terug. Omstreeks 1905 begint zij aan een kweekschoolopleiding in 's-Hertogen-
bosch, waar zij zich rond 1910 aanmeldt als kandidate voor de zusters J.M.J., Mariéburg, Postel-
straat, 's-Hertogenbosch. In 1913 komt zij daarvan terug, omdat de leiding van de Congregatie
meende dat zij door haar te grote nauwgezetheid later in moeilijkheden zou komen met zichzelf en
met haar omgeving.

Terug in haar geboortedorp wist zij een tijdlang haar houding binnen de familiekring niet te bepa-
len, omdat zij de levensstijl die zij zich in het noviciaat had aangewend, maar moeilijk vaarwel kon
zeggen. Een begrijpelijke crisis. Een geschikte oplossing om haar evenwicht te hervinden, leek een
tijdelijke intrek in Huize St. Barbara, een pension anne’? ouden-van-dagen tehuis in Dreumel,
geleid door Duitse zusters uit Valkenburg. Wat als een tijdelijke oplossing was bedoeld, werd haar
definitieve woonplek. Meer dan vijftig jaar woonde zij in een pijpenla van een kamer op de eerste
verdieping, waar het enige raam uitzicht gaf op de Dreumelse polder; in de winter vrij eentonig van
uiterlijk, in de zomer lieflijk.



Was zij eerst financieel afhankelijk van de drie priesterbroers die haar steunden, de AOW maakte
haar minder afhankelijk. De laatste tien jaar van haar lange leven, bewoonde zij een ruimere kamer,
gelegen naast de huiskapel en met een raam dat een royaal uitzicht bood op de toren van haar
parochiekerk. Dit samengaan van kapel en kerk als naaste buren, typeerde terecht haar leven. Want
veel tijd heeft zij aan het (mond)gebed besteed en zich voor allerlei activiteiten van het parochiele-
ven ingezet. Voornamelijk als zelatrice van het missiewerk, het Pauselijk Liefdewerk, de Kindsheid,
de Actie voor een Zalige Dood, het Apostolaat van het Gebed, de jansklokken, de paters van Scheut,
de paters van Brakkestein en de opeenvolgende pastoors van Dreumel, met name de zeereerwaarde
heren Karsmakers, Van den Hurk en Van Gulick. Terecht kon daarom pastoor Van Gulick in 1971,
na haar tachtigste verjaardag, meedelen dat haar de kerkelijke onderscheiding 'pro ecclesia et
pontifice' was toegekend. In die twee woorden is haar leven als zelatrice kernachtig samengevat.
Nu zouden wij spreken van parochie-assistente,

Naast de band met kerk en clerus, bleef zij zeer gehecht aan de band met haar familie op wie zij
graag terugviel. Het best is Koosje met haar twee andere ongetrouwde zusters getypeerd door een
citaat uit 'Zuid-Zuid-West' van Albert Helman, waar deze een drietal tantes van zijn Surinaamse
familie beschrijft:

'Onze tantes woonden een klein eindje buiten de stad, daar waar de eerste plantages begonnen. ja,
het moet vroeger zelfs afgelegen geweest zijn, dat wat nu bijna de stad zelf is. Ze woonden gedrie-
en, ongetrouwde zusters, een die de boerderij dreef (maar 's avonds maakte zij fijn naaldwerk,
kleurige paramenten voor een missionaris), een die een schooltje hield voor de arme kinderen uit de
buurt, en een die bad; of eigenlijk, zij baden alle drie heel veel, maar één speciaal bad, en deed haar
werk als bijkomstigheid, zoals wij gemeenlijk werken, en bidden als bijkomstigheid. ()

Nog altijd heb ik geen merkwaardiger mensen ontmoet dan deze drie waren; en zij hielden van ons
met een hartelijke, bijna moederlijke liefde. () Misschien heb ik daar voor het eerst, bij mijn tantes,
de eenzaambheid leren kennen, want ieder leefde daar zo stil voor zich heen, dat elks schoonste ge-
dachte wel nooit uitgesproken zal zijn. Elk woord was er liefdevol, maar - was het juist daardoor? -
alles was er zo droevig, vereenzaamd, afgekeerd van dit leven. ledere beweging, iedere arbeid was
er als het onwillekeurig gebaar waarmede deze aardsheid afgeschud wordt, die immers afleidt van
het innerlijke vertoeven in de hemel. Maar de grootste liefde blijkt onbegrepen, en niemand heeft
ooit durven zeggen, dat daar een stuk van de hemel begon; het eenzaamste stuk.’



